
 

 

 

 

 

 

De lange mars, 

Wie het ooit bedacht 
Had het nooit verwacht: 
Al reeds 25 jaar  
een club heren achter elkaar 
Door Ardennen,Engeland Harz en Eifel 
Een succesverhaal, dat zonder twijfel. 
Maar lijden was ons lot  
Ook al was er ook genot. 
Geert was er aan gewend 
Marcheren en trommelen het hele end. 
Door dorpen en langs wegen  
Hij heeft het in zijn jeugd wel meegekregen. 
Maar wij, ons simpele zielen 
Trapten elkaar op zere hielen. 
Het was lijden en ook vaak glijden 
Blaren als pioenen in je schoenen! 
Ganzenmars en marstempo 
‘because you asked us so!’ 
Schakelend met passen,  
Weer een berg op krassen 
‘T was sterven in de hills en zeggen 
‘laat mij hier dan maar legge….’ 
Slapen in kippenhokken en stapelbedden met een knik 
Snurken, zagen, gorgelen en ook nog soms een snik 
Maar ‘up to the mountains’ we did it, Geert 
Because ‘you asked (or told?) us so’! 
 
 Wim Jansen 
 
 

8. De keuze van Willem 

March of the Pasha’s Guard  

en Up the mountain 

 

 

 


