HERENREIS 2002

Almere 5 november 2002
Geachte deelnemer aan de herenreis,

Het reisbureau Mountain Travels nodigt u van harte uit voor de 17e editie van de herenreis.

Uw reisleider heeft zich dit jaar intens bezonnen en voorbereid op een reis die, met behoud van de
bekende formule, toch anders dan anders diende te zijn. Al vroeg in het voorjaar is met Mediterrane
specialist, de heer Jan van Haastrecht een parcours verkent ter hoogte van Saint Tropez. Echter nu
de heer Heinsbroek het exclusieve karakter van dit traject aan de openbaarheid heeft prijsgegeven is
dit alternatief komen te vervallen. Een uitgestippelde en met mijn liefhebbende vrouw Wil gelopen
route in Engeland, kan als gevolg van het ontbreken van geschikte overnachtingsmogelijkheden niet
gelopen worden. Zo ook de route in Zuid Oost Polen. Dus dit jaar geen actuele kennis opdoen over de
nieuwe EEG landen. Tot slot is in de herfstvakantie een route verkend langs de Hudson baai, Central
Park en Ground Zero. Echter sponsors voor het vliegticket waren alleen te vinden in Al Qaida kringen.

Na al deze omzwervingen heeft de reisleiding besloten de 17° Herenreis dicht bij huis te houden en
wel in Maastricht en omgeving. Het programma is als volgt.

Vrijdag 27 december 2002.

De groep Noord vertrekt om 6.58 uur van Almere centraal. Passage 8.04 te Utrecht voor groep
Midden en om 9.00 uur te Eindhoven voor groep Zuid. In Maastricht stappen we over op het bekende
miljoenenlijntje, we stappen uit te Valkenburg. Koffie in de trein.

We lopen het laatste deel van het Pieterpad naar Maastricht; 25 kilometer.

In Maastricht ondergaan we een culinair en cultureel programma. Overnachting in de jeugdherberg
‘Dousberg’ gelegen aan de Dousbergweg 4, 6216 GC te Maastricht (043-3466777).

Zaterdag 28 december 2002.

Toch een stukje buitenland, we lopen de 28 km lange Jekerdalroute. Deze route loopt voor een deel
door Belgié. Terug in Maastricht volgt deel 2 van het culinaire en culturele programma. Overnachting
in de zelfde jeugdherberg.

Zondag 29 december 2002.

Vroeg uit de veren voor het lopen van de NS wandeltocht Savelsbos. Deze schone tocht eindigt bij het
station van Eijsden. Afhankelijk van de tijd eten we in Eijsden, Maastricht of Eindhoven. We gaan in
ieder geval weer met de vertrouwde (maar niet altijd te vertrouwen) NS terug.

Afmelden i.v.m reserveringen voor 22 november!!

Interessante informatie is te vinden op;
www.tweevoeter.nl

www.njhc.org.nl

www.maastricht.nl

www.pieterpad.nl
www.nsreisplanner.nl

Met vriendelijk groet,
Geert van den Berg.
Voor de lijst met genodigden kunnen jullie naar de E-mail adressen kijken.

P.S. Mijn grote dank gaat uit naar mijn assistent de heer P.Weber die dit jaar, bij grote drukte van
ondergetekende, de hele organisatie voor zijn rekening heeft genomen.



