
 

 

 
 

 

 
Ik was niet meer een jonge jongen, toen ik 

werd uitgeselecteerd 

 

Of ik een reisje proef wou lopen, Geert was 

geïnteresseerd 

 

Toen ik thuis kwam, en het vertelde, vloog 

mijn Annie mij om mijn nek 

 

En mijn kleinzoon kreeg natte ogen, zij 

vonden het allemaal te gek 

 

En wat denk je, ik werd gekozen op die dag 

zo lang gelee 

 

Voor ik het wist, mocht ik voor het eerst met 

de loopselectie mee 

 

DIT IS MIJN GROEP, MIJN IDEAAL 

DIT IS DE MOOISTE GROEP VAN 

ALLEMAAL 

HIER LIGT MIJN HART, MIJN 

VREUGDE, MIJN VERDRIET 

HET KAN DOOIEN, HET KAN VRIEZEN 

WIJ KUNNEN ZINGEN EN GENIETEN 

DUS EEN BEETRE GROEP DAN DEZE IS 

ER NIET 

 

Wij liepen toen die ene zware tocht 

 

Een finale voor de groep 

 

De absolute climax in de historie van de 

troep 

 

Ik zag af aan het eind van de bestemming, 

met het ijs nog op mijn kop 

 

En koud was ik op de top, of Martin werd op 

de Brocken grofweg onderuit gesjord 

 

 

 

 

 

Geert blies op zijn fluitje, en gaf Martin snel 

een tip 

 

En ik wist met een welgemikte stap, zat zijn 

redding in de knip 

 

DIT IS MIJN GROEP, MIJN IDEAAL 

DIT IS DE MOOISTE GROEP VAN 

ALLEMAAL 

HIER LIGT MIJN HART,MIJN 

VREUGDE, MIJN VERDRIET 

HET KAN DOOIEN, HET KAN VRIEZEN 

WIJ KUNNEN ZINGEN EN GENIETEN 

DUS EEN BEETRE GROEP DAN DEZE IS 

ER NIET 

 

Ik was gevangen in de vrieskou, mijn hart 

dat klopte in mijn keel 

 

Ik deed vijf passen terug en dacht als Mart 

deze kans maar niet verspeeld 

 

Commentaarstem: 

  

“ De Grote Grijze Leider ging Mart alleen 

helpen, ja, het is natuurlijk maar de vraag of 

dat een verstandige beslissing was in deze 

fase van de strijd, daar kan je over 

discussiëren, Nou daar ging ie, Ja, het lukte, 

kans gegrepen”  

 

 

Ik wilde weg, er niet meer zijn, ik wilde 

terug in Geert zijn schoot 

 

 

 

11. De keuze van Jan van H. 

”Dit is mijn club” van Melvin 

 



De Grote Grijze Leider redde Mart en onze 

vreugd was groot 

 

En dan die Martin, ja die laat op een verloren 

zondagmiddag zijn vrienden  zijn  plakboek 

nog wel eens zien. 

 

En dan zit hij maar op te geven over hoe een 

goeie die Geert wel was geweest. 

 

En hij zegt dat als de Grote Grijze Leider 

hem op de Brocken niet had gered het heel 

anders met hem was afgelopen. 

En dan begint ie gewoon te huilen, dan zie ik 

de tranen langs zijn wangen lopen. 

 

Toch gaan ik vaak nog wand’len en dan ga 

ik met ze mee, en dan schreeuw ik en geniet 

ik en zing ik luid en duid,lijk mee 

 

DIT IS MIJN GROEP, MIJN 

IDEAAL 

DIT IS DE MOOISTE GROEP VAN 

ALLEMAAL 

HIER LIGT MIJN HART, MIJN 

VREUGDE, MIJN VERDRIET 

HET KAN DOOIEN, HET KAN 

VRIEZEN 

WIJ KUNNEEN ZINGEN EN 

GENIETEN 

DUS EEN BEETRE GROEP DAN 

DEZE IS ER NIET   

 

 

 

 

 
 


