
20 december 1990

Beste deelnemers aan de herenreis,

Kort voor het vertrek nog een aantal mededelingen om er voor te zorgen dat
alles naar wens verloopt.

Allereerst het reisplan wat verder uitgewerkt, er hebben zich inmiddels
namelijk wat nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Op de ochtend van vertrek,
vrijdag 4 januari, ziet het scenario er alsvolgt uit:
Wim vertrekt per auto om ongeveer 4.15 uur uit Utrecht, hij pikt Roel op
onderaan de afslag van de A6 richting Muiderberg. Vervolgens rijden zij over
de dijk richting Almere Haven en pikken Paul op die aan de dijk staat ter
hoogte van het fietspad dat uit de Wierden komt. Tenslotte zijn ze iets voor 5
uur bij de sporthal in Almere Haven.
Geert vertrekt per auto, samen met Sybold en Bart die bij hem slapen, om
ongeveer 4.40 uur richting Almere Haven en pikt onderweg Anno op. Ook zij zijn
iets voor vijven bij de sporthal.
Bij de sporthal in Almere Haven staan, iets voor vijven, ook Martin en Frank.
Met twee auto's en negen personen vertrekken we klokslag vijf uur richting
Nijkerk.
Rob vertrekt samen met Jaap, die bij hem geslapen heeft, en Gerrit om ongeveer
5.10 uur uit Zeewolde richting Nijkerk.
Op/naast de brug bij Nijkerk, over het Nijkerkernauw, ontmoeten we elkaar om
ongeveer 5.30 uur. Dan stapt iemand over in de auto van Rob en gaan we
vervolgens via de A1 naar Oldenzaal, waar we in wegrestaurant de Kleine Zwaant
(vlak voor de grens) de eerste koffie drinken.
Vandaar rijden we in een keer tot een stukje voorbij Hannover waar we voor de
tweede keer pauzeren (Rasstatte Hannlferode langs de E45). Tenslotte doen
we het laatste traject naar Clausthal©Zellerfeld, waar we om ongeveer 13.00
uur moeten arriveren.
Vandaar gaat er een auto met een of twee vrijwilligers (Roel, Wim en Sybold
hebben zich al als mogelijke vrijwilligers aangemeld) door naar het
overnach­tingsadres, het Sonnenberger Wegehaus. In die auto gaat mee: het voedsel,
de
drank, de spelletjes, de bagage die niet nodig is voor de wandeltocht (het is
dus handig om die apart te houden).

In tegenstelling tot eerdere berichten is het zo dat we in het Wanderheim zelf
gaan koken. Dat betekent dat je minder Duits geld mee hoeft te nemen. Het
voedsel en de drank worden centraal ingekocht en later verrekend. Brood voor
de 2e en 3e dag kopen we daar.
Nog enkele verzoeken/tips van dingen die mee moeten/kunnen: enkele kaartspelen
(Martin), moeilijke woorden woordenboek (Gerrit), Triviant (Anno) eventueel



kent/heeft iemand anders nog een aardig spel; aardappelschilmesjes (Wim,
Frank, Geert); theedoeken (Rob, Jaap, Sybold); lucifers (de rokers); medische
spullen (Anno); fototoestel (Rob).
Denk aan!: paspoort; zaklamp; sloffen; of lakens+sloop of slaapzak; fruit etc.
voor tijdens de wandeling; Duits geld voor koffie, betaling overnachting en
onvoorziene kosten; Nederlands geld voor vervoer, eten en drinken, afscheids­maaltijd;
brood voor de eerste dag.

Voor noodgevallen: telefoonnummer van het Sonneberger Wegehaus is (compleet
met internationaal toegangsnummer) 094955821248, bij geen gehoor contactper­soon
in Hannover bellen 09©49511881702.

Hopelijk heb ik iedereen zo voldoende ingelicht, zijn er echter nog vragen dan
kun je me bellen: 03240©31299.

Geert van den Berg


