1. De keuze van Peter:
“Follow the Leader” van de Soca Boys

FOLLOW THe LeABER
= WD

Follow the leader: Band: Nigel & Marvin (zie: You tube)

Follow the leader Geert

Geert, je bent dan zeker niet de grootste in lengte, maar de grootsheid in leiderschap heb je
wel getoond.
In Marrakesh kregen we een rondleiding door de Medina in sneltempo.

Geert ging als een jonge hond door de steegjes van de “Souk” en ratelde maar door over de
type woningen; de historie en cultuur. Erg interessant waarschijnlijk, maar ik had het drukker
om jou bij te houden en met het ontwijken van alle Marrakeshers in die smalle steegjes.

Niet iedereen kon hem bijhouden en enkele haakten af om na enig zoeken de groep weer terug
te vinden op het Djeemaa el Fna.

Ik zie hem nog lopen; borst vooruit als een man van de “gestampte pot” en natuurlijk kon je
vragen stellen, maar die hoorde hij niet. Geert was bezig met zijn eigen verhaal en dat was al
compleet, Vragen waren dus overbodig.

Waarom volgde ik jou dan eigenlijk?

Nou, ik wilde gewoon niet verdwalen in de Souk en jij wist weél de weg.

Geert, ik heb genoten van de Marokko reis. Het was perfect georganiseerd en wil zeker
komende jaren nog graag gebruik maken van jouw leiderskwaliteiten!!!

Hulde voor de jubilaris

Groet Peter




