<N ZUIDERZEEBALLADE

R,

2. De keuze van Paul W. Fg@‘,’;‘g"@%ﬁ&n

P e

De Zuiderzeeballade

Die eerste keer.

De herenreis is nu een gewaardeerde en erkende traditie. 25 jaar alweer. Een zilveren
jubileum.

Er was echter een jaar dat de herenreis traditie nog geen traditie was en zelfs nog geboren
moest worden. Graag neem ik jullie mee terug naar die tijd, 25 jaar geleden. Wij schrijven het
jaar 1986. In 1986 verongelukte de “Chalenger’en werd Olof Palme vermoord. De
Deltawerken werden officieel geopend evenals de Stopera . Op de TV was de serie “The
young ones” ongekend populair. Flevoland werd de 12° provincie en die schone provincie
werd direct bezoedeld door de fall out van Tsjernobyl. Spanje en Portugal traden toe bij de
EG. Dat zijn jullie wellicht allemaal vergeten. Maar er zijn voorvallen uit dat jaar die jullie
vast nog zullen weten;

- wat was de auto van het jaar: Ford Scorpio

- wie won de 14° elfstedentocht Evert van Benthum

- welke bekende nederlander schaatste die tocht ook uit? Willem Alexander ofwel...

- wie won het WK Argentinié

- tegenstander en uitslag finale Duitsland; 3-2

- wat weet je nog van de wedstrijd Argentinié- Engeland 1° goal; hand of god

- wie won de tour de france Greg lemond

- wie werd de burgemeester van Carnel dirty harry( Clint Eastwood)

In 1984 , twee jaar eerder dan dat illustere jaar 1986, deed de reisleider zijn eerste poging
mannen te interesseren voor een herenreis. In den beginne deed hij die heren verleiden met
een tweedaagse. De eerste dag tegen zessen weg en de tweede dag tegen achten weer thuis.
Maximaal budget 75 gulden all in.

De reisleider is niet onderworpen aan een diepte-interview. Dat heeft op voorhand geen zin
want hij is stellig van mening dat die eerste keer er maar 4 deelnemers waren. Terwijl er
sluitende bewijzen zijn dat het er 7 waren. Dus het is gissen naar zijn echte beweegredenen en
doelstellingen. Hoewel; in zijn allereerste schrijven van 8 december 1986 tilt hij een tipje van
de sluier en stelt hij het volgende in het vooruitzicht;

- een prachtige wandeltocht door een van west Europa’s mooiste natuurgebieden

- onderweg een gezellige babbel over “die Fragen des Lebens”

- een genoeglijk samenzijn in een Belgische herberg

- een hernieuwde kennismaking met de Franse taal en de Waalse volkscultuur.

Een mix dus van natuur, cultuur , lopen tot je erbij neervalt en “fragen des lebens” gedrenkt in
een saus van gezelligheid en genoeglijkheid. Vrijen op zijn Brabants als het ware.

Van de herenreis van het jaar 1986 zijn er geen foto, film en geluid opnames.
Harm- Jan bracht de eerste CD in 2003 op de markt. GPS apparatuur werd in 2000 door Jelle
geintroduceerd. . Dagboeken zijn er vanaf de 11° reis in 1997. Van de jaren voor 1997 zijn er



tientallen foto’s. Niet van die eerste reis. Resteert het geheugen, daar moeten wij het mee
doen.

Audio visuele apparatuur en dus ook een fototoestel heeft nooit op de paklijst gestaan. Laat
staan dat eerste jaar.

De uitnodiging maakte de reisleider op een typemachine. Aanvullingen met de hand en
kopieén gemaakt op de Meergronden. Frank heeft in het 10 jarige jubileum boek die eerste
uitnodigingen van deskundig commentaar voorzien.

Frank, Martin, Roel, Wim, Rob en ik, de deelnemers die die eerste keer door de reisleider zijn
verleid moesten uit hun grijze massa hun herinneringen opdiepen. En dat was meer dan
moeizaam. Een kwart eeuw gaat je niet in je koude Kkleren zitten!!!

Volgens “de geschiedenis” vond de eerste keer op 27 en 28 december 1986 plaats. 25 jaar en
een dag geleden. Retour Spa-Jalhay. Stukken GR573. 7 deelnemers. Kosten 75 gulden. Op de
reisleider en Rob na allen op gympen en dus na een paar uur blaren en zelfs bloed in de
schoenen.

Wat er aan vooraf ging weet ik nog wel. Al een aantal jaren probeerde Geert ons te verleiden
voor een wandel exercitie. Vrijage op zijn Brabants. De later veelvuldig door hem verhaalde
ontberingen van Simpson hield hij slim achterwege. VVolgens mij was de wandeltocht in
concurrentie met Wil die zulks al een aantal jaren met succes met zussen en vriendinnen deed.
Frank denkt dat het andersom was. Onze herenreis vormde de motivatie voor Wil om iets
dergelijks met zussen en vriendinnen te doen. Geert wilde gewoon verder, hoger en zwaarder
dan dat hij met Wil placht te doen. Hoe het kwam dat wij over de streep werden getrokken
weet ik niet meer. Het was het eerste jaar dat ik woonde in de Hoekwierde. Het jaar daarvoor
was ik aan het bouwen. Dat verklaart in ieder geval waarom ik neen verkocht in 1985.
Uiteraard kregen wij tips van de reisleider mee. Stevige wandelschoenen adviseerde hij. Wij
dachten dat gympen gelijk stonden aan stevige wandelschoenen. Met de eerder genoemde
blaren en bloed in de schoenen tot gevolg. Martin ging voor het eerst in zijn groene skibroek,
Roel in een trainingsbroek en de rest in spijkerbroek. Die eerste keer moest er brood en fruit
voor 2 dagen mee. Van de reis heen veronderstel ik dat Geert reed in zijn Japanner en dat ik
achterin sliep! Rob reed de andere auto. 1k weet dat ik die eerste keer met een zware
verrekijker en Petersen vogelgids heb rondgelopen. Omdat de Ardennen ornithologisch niets
voorstelt was dat gelijk de eerste en laatste keer!

Stop in Weert?. Volgens mij moest die traditie ook nog geboren worden. In een keer heen en
terug rossen. Parkeren nabij de trap in Spa. Die klim kan ik mij herinneren. Van de rest weet
ik niet veel meer. Chocolade chaude? Regen? Wel vermoeid het laatste stuk afleggen. Wij
kwamen een bos uit en moesten tegen een straffe wind in door de sneeuw door open terrein.
Bovenaan stond het natuurvriendenhuis. Deur door en een zaaltje met daarin lange tafels en
banken ernaast. Lang wachten tot het eten kwam. Aardappelen, appelmoes en een worst. Die
worst heb ik weggegeven want ik was toen nog vegetariér. Ik weet niet meer wat wij s
avonds gedaan hebben. Triviant in het Frans? VVolgens Frank wel. Of had Geert ook toen al
een spel meegenomen?. Het moeilijke woorden spel moest vast en zeker nog uitgevonden
worden. Van de slaapvertrekken heb ik geen herinnering. Roel dacht dat wij de volgende dag
een stuwmeer hebben rondgelopen . Een stuwmeer dat wij in een latere tocht over het ijs zijn
overgestoken. VVolgens mij hebben wij in Spa nabij de parkeerplaats patat gegeten en zijn toen
naar huis gegaan. VVolgens Frank gingen er grote massieve brokken ossenwit in de pan. Het
vet kwam de patat uit als je er al naar keek. VVan de terugreis weet niemand iets meer.

Tot slot de tips en afspraken van de reisleider. Dit om te illustreren dat de wereld in 25 jaar
echt veranderd is.



-de leiding neemt ehbo spullen mee. Evenals stafkaarten en kompassen!

-een paspoort is niet echt nodig. Mochten we echter door een controle van de rijkswacht
verrast worden dan is identificatie wel gewenst. Dus toch maar meenemen.

-het is zinvol om wat Belgisch geld mee te nemen voor versnaperingen

-het meenemen van fruit en andere stimulerende middelen(chocolade,vijgen, muesli-repen) is
aan te bevelen. Rob had hier zijn eigen gedachten over!

-de reisleiding beveelt derhalve van harte een lange plastic regenjas van de HEMA aan (7.50).
Vroeger werd zo een jas een Big Ben genoemd.

- bovendien is het meenemen van een extra vuilniszak aan te raden. Bij een rustpauze hoef je
dan niet op de grond te zitten.

Het schrijven eindigde met de wens van de reisleiding ;een prettige tocht . Was ondertekend
door; Gerard de la Montagne.

In 1986 woonde Geert in Stedenwijk-Noord. Nu kijkt hij vanuit zijn cockpit, sommigen
zeggen vanaf zijn kansel, uit over het Gooimeer. Voorheen de Zuiderzee.Daarom stel ik voor
mijn bijdrage af te sluiten met een ballade voor de reisleider. Het is de muziek van de

Zuiderzeeballade.

Wij zingen allen de Spatrapballade.

Spa-trapballade

Heren;

Geertje, Kijk ik vond op zolder
‘N foto van een trap in Spa
Wat is dat daar nu voor kolder
Drie man lopen je na

Geert;

Mannen, dat is een gelukkie

Ik was dat prentje jaren kwijt

‘K heb nou weer een heel klein stukkie
Van die goeie ouwe tijd

Allen;

Hier zijn de heren, die jou nu eren
Elk jaar lopen met jou, we gaan accoord
Als voerman laat je ons mannen draven
En aan de horizon ligt een ver oord

Eens deden de tenen zo zeer

Maar die tijd komt niet weer
Wandelgroep heet nu herenreis

De heren lopen nu begaande wegen
De heren zijn nu ,allen oud en grijs.

Geert;

Kijk ,die jongeman ben ikke, ja
Ikke was de kapitein!

Hiero en die grote dikke, ja
Dat moet manke Martin zijn

Heren

Geert en al die treden
Deed ons dat nu echt beven
Geert zeg nou wat

Geert
Die treden leiden nu een eigen leven

Allen

Die steile helling, ver van de haven
Was het pijnlijke begin, na zoveel jaar
Het was een start waar wij ons nu aan
laven

Elke jaar is een feest , dan zien wij elkaar
Eens deden de tenen zo zeer

Maar die tijd komt niet weer
Blarenspreekuur , jaar na jaar

Nu is het luxe en veel verwennerij

Met jou vieren wij graag de vijftig jaar.

Allen

Hier zijn de heren, die jou nu eren

Elk jaar lopen met jou, we gaan accoord
Als voerman laat je  ons mannen draven
En aan de horizon ligt een ver oord
Eens deden de tenen zo zeer

Maar die tijd komt niet weer
Wandelgroep heet nu herenreis

De heren lopen nu begaande wegen

De heren zijn nu , allen oud en grijs







