
 

 

 

 

 

Hoe verder 

 

 

 

 

Het is al weer 25 jaar dat wij ons onder de hoede van Mountain Travels aan de 

GGL zijn overgeleverd. 

De vraag is gerechtvaardigd hoe lang dit nog gaat duren. Hoe lang zijn wij nodig 

om zijn honger te bevredigen ons steeds weer op pad te sturen en hoe lang 

zullen wij hem blijven voeden om hem die bevrediging te geven. 

Zal hij ooit zijn kleinkinderen op schoot nemen en samen met hen de filmpjes 

van Harm Jan te bekijken en voor te lezen uit het in boekvorm verschenen werk 

van Paul: Herenreizen, een fenomeen: compilatie van vele ervaringen. 

De realiteit is dat wij er nog niet van af zijn. Meer nog, onze afhankelijkheid van 

de grillen van de GGL( wiens stabiliteit gekenmerkt wordt door het nog grijzer 

worden van zijn haren en de kaalheid zet ook niet echt door ) is langzamerhand 

verworden tot een vorm van verslaving. 

Er is een duidelijke trigger: een briefing per e-mail doet het bloed weer sneller 

stromen. Dagelijkse activiteiten krijgen een andere kleur tot het moment dat wij 

ons in een roes naar een verzamelpunt  begeven om dan aan een driedaagse trip 

te gaan beginnen. Sommigen menen plekken te herkennen, anderen denken in 

Engeland en de Harz te zijn geweest. Een enkeling denkt in hogere sferen in 

Marokko te zijn beland. Het enige bewijs zijn Psychedelische filmpjes, vaag 

fotomateriaal.en ruwe reisverslagen. 

Duidelijk is dat wij door moeten gaan. Er is geen weg terug.en niemand weet 

waar het eindigt: Pelgrimstochten of een rollator-vierdaagse. 

Voorlopig blijven wij overgeleverd aan een goeroe, de GGL en blijft de roes. 

Je wordt bedankt. 

4.  De keuze van Martin 

 

When I’m 64 van De Beatles 

 

 


